"Stichting Naar School
in Haiti”

Westerbork, najaar 2000.

Beste Mensen,
Allereerst hartelijk dank aan de goede gevers! Daardoor kan het werk in Haiti gelukkig doorgaan!

Er blijven baby's bijkomen; Dieumen is 2 maanden te vroeg geboren, haar moeder overleed bijna. Zij is
geestelijk zo zwak dat zij haar kind niet kan verzorgen. Dieumen woog 1550 gram en was 38 cm. Dan
is er Renald, een jongetie van 9 maanden, hij is door zijn vader gebracht, omdat zijn moeder is
overleden. Hij was erg ziek, ondervoed en zeer zwak, gelukkig bleek hij HIV-negatief te zijn. Er is een
meisje van 16 jaar bijgekomen, Ostania, zij is in verwachting en een jongeman van 18 jaar, Jean-
Michel. Als wederdienst helpen zij bij het begeleiden van de grotere kinderen in huis.

Het zoeken naar een plek waar wij als stichting een huis en een school willen laten bouwen is even op
een laag pitje gezet. Er is een geschikt terrein gevonden, maar de mensen bleken niet betrouwbaar.

In Kenscoff wordt het onderwijs, inclusief een maaltiid aan de schoolkinderen uitgebreid. Wanneer
Marijke in de herfst terugkeert uit Nederiand, wordt er een tweede klas gestart. Sanne en Tessa, twee
onderwijzeressen, zullen met haar meereizen en een jaar in Haiti bljven om de school te
ondersteunen. Afgelopen zomer is er een vrijwilliger geweest, Wim Reinders uit Zeegse. Hij heeft de
schoolmaterialen weer op orde gebracht en hu heeft kasten, tafels en een afscheldmgswand voor de

tweede klas gemaakt. Enkele indrukken van zijn reis vindt u hieronder. i

leder kind heeft recht op |
voeding, kleding, onderdak en
scholing!

Met uw bijdrage geeft u de kinderen

in Haiti een kans! Namens de kinderen
en het bestuur bij voorbaat hartelijk
bedankt voor uw steun!

Met vriendelijke groet.
Ann Oegema,
i IMarijke Zaa!berg.

Wilt u meer weten over het werk van "Stichting Naar School in Haiti", bent u geinteresseerd in een
lezing met dia's voor een vereniging of een school, neem contact op met de penningmeester:

Ann Oegema, Voor giften:
Hoofdstraat 39, Bankrekening: 3694 66 500
7981 AD DIEVER. ' T.n.v.: "Stichting Naar School in Haiti"

Tel. 0621-592601
E-mail: < marijkezaalberg@hotmail.com >

Op woensdag 20 september is er om 8 uur 's avonds een lezing met dia's in eetcafé Diggels (bij de
oude kerk) in Westerbork.
Op maandag 2 oktober is er 's middags om 2 uur een lezing met dia’s in "De Spinsteen” in Orvelte.
U bent van harte welkom!



Kenscoff, augustus 2000.

Daar sta ik dan: boven op de vliegtuigtrap en Haiti begroet me met een harde, hete wind die fijn stof in
m'n ogen blaast. Ik moet ze bijna dichtknijpen, ook vanwege de felle zon. Later, na alle plichtplegingen
op de luchthaven heb ik m'n ogen weer wijd open; nu van verbazing door alles wat ik zie. Ik rijd door
een groot deel van Port-au-Prince en de eerste indrukken zijn die van armoede en verval. De weg naar
de stad bestaat uit grote en minder grote kuilen: voetstaps rijden! Huizen en gebouwen aan deze weg
geven een haveloze indruk. We rijden naar het centrum en daar zien de huizen er een ietsje beter uit,
maar ik kan alleen maar oog hebben voor de krioelende mensenmassa. Ze nemen meer dan de helft
van de straat in beslag met hun handelswaar van allerlei aard op straat en op hun hoofd. We konden
nauwelijks vooruit. Ik ben duidelijk in een land dat wij in Nederland een ontwikkelingsland noemen,
hoewel ik later hoor dat er van enige positieve ontwikkeling nauwelijks sprake is de laatste tijd. De sfeer
is voor mij als nieuweling in dit land niet vriendelijk te noemen en tussen al die dringende mensen voel
ik me niet op mijn gemak. Wat ik hier dan zoek? Ik ben op weg naar Kenscoff, zo'n anderhalf uur van
Port-au-Prince als het verkeer niet vast zit. Naar het project van Marijke Zaalberg, " Naar School in
Haiti". In de laatste nieuwsbrief die ik kreeg, vroeg zij om een vrijwilliger die klusjes wilde doen. Na een
gesprek met haar in Nederland besloot ik om haar een tijdje te komen helpen. Nu ben ik hier een
maand en heb een aardige indruk van de dagelijkse gang van zaken. Er zijn 14 kinderen, soms 16
kinderen in huis. Die worden verzorgd door een zestal vrouwen. De was moet gedaan worden, vaak
met de hand, omdat er erg weinig stroom is. Het eten moet gekookt worden, ook voor de kinderen die
alleen de school bezoeken. Het water moet gehaald worden; gelukkig werd het huis aangesloten aan
de waterleiding in de tijd dat ik er ben. Dat betekent dat er op drie dagen in de week een uur, soms wat
langer, water in het bassin stroomt. Als er geen stroom is, heb je aan kranen in huis niets, want het
water moet opgepompt worden. De laatste vijff weken hebben we geen stroom gehad. Er komen
vrouwen uit de omgeving langs voor geneesmiddelen, voor geld, soms voor advies. Heel veel dingen
om te regelen en de dingen kosten hier zoveel meer tijd als in Nederland. Marijke heeft net een
wormenkuur aan alle kinderen en medewerkers in het huis gegeven. Zo'n kuur is duur, maar gelukkig
wierp deze al snel goede resultaten af. Ook bij een vrouw die de laatste tijd ziekelijk was; dat kwam
door de wormen. Door de kuur verlieten ze haar lichaam. Hygiéne is een groot probleem hier; het
gebrek eraan veroorzaakt veel ziekten. Morgen ga ik bezig om een ruimte in het huis gereed te maken
voor een tweede schoolkias, voor zo'n 20 kinderen. Daar moet een tweede juf voor gezocht worden.
Die moet betaald worden, net als het eten voor de nieuwe kinderen, die thuis meestal te weinig krijgen.
Ik schrok van de prijzen op Haiti, ik had het idee dat de dingen hier goedkoop zouden zijn. maar de
meeste dingen die we in Nederland gewoon zijn te gebruiken, kosten hier veel geld. Fruit en brood zijn
gelukkig goedkoop. Hoewel ze op Haiti zelf pindakaas maken, kost een pot van een pond f 4,40.
Aardappelen uit Haiti kosten meer dan 1 gulden per kilo; een grote pot jam (900 gram) kost f 8- De
goedkoopste margarine komt uit Noorwegen en kost f 1,60 per 250 gram. Over de prijs van melkpoeder
voor de baby's en de kinderen zal ik het maar niet hebben. Het was echt schrikken. En dan moet er
natuurlijk huur betaald worden voor het huis: f 1175,- per maand. En dat allemaal in het armste land
van het westelijk halfrond. Het verschil tussen arme en rijke mensen is hier erg groot. Vijf procent van
alle Haitianen bezit 90 % van alle rijkdom in het land. Ik weet niet of de rijke Haitianen veel voor hun
arme landgenoten doen, maar gelukkig zijn er in elk geval veel buitenlandse mensen die de armen van
Haiti een goed hart toedragen.

Vrienden vroegen me om hen bij thuiskomst te vertellen van hier. Ze wilden van me weten of dit een
project is dat de moeite waard is om door hen gesteund te worden. Want zij geven het liefst aan
projecten waar hun geld zo rechtstreeks mogelijk bij de mensen komt die het nodig hebben. En dat is
hier in Kenscoff duidelijk het geval. Wat ik hier zie en hoor over het besteden van geld geeft mij de
zekerheid dat er ook heel zuinig mee wordt omgesprongen. Dat is helaas ook bittere noodzaak, want er
is elke maand heel wat nodig. En het komt geregeld voor dat Marijke uit eigen portemonnee dingen
voorschiet omdat het banksaldo niet toereikend is. Daarom dacht ik dat ik , als objgctieve toeschouwer,
maar eens een flink deel van deze nieuwsbrief moest vullen.

Wim Reinders.



